Bm Voluğla Cesaretli 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Emperyalizm, bütün dünyada hızla çöküşe doğru gitmektedir. O, kendi ülkesinden çıkarak az gelişmiş ülkelere de taşıdığı zulüm ve sömürü düzenine karşı ayaklanan halkların devrimci mücadeleleriyle gittikçe çökmektedir. 

Emperyalizmin buhranı dünya çapında ne kadar derinleşiyorsa, Türkiye'deki geri kapitalist düzenin de bubranı o kadar derinleşmekte, hakim sınıflar ülkeyi eskisi gi bi yönetemez duruma gelmektedir. 

Halkımizı işsizlik ve açlığın pençesine yuvarlayan ekonomik buhran, hakim sınıfların da iktidarlarını, hükümetlerini ve bütün kuvvetlerini paramparça etmektedir. 

12 Martta ordunun giriştiği hareket ne ilktir ve ne de 
son olacaktır. Bu sömürü ve zulüm düzeni yerle bir olmadan, emperyalist tahakküm sona ermeden, buhranların önlemek imkânsızdır. Askeri darbeleri önlemek imkânsızdır. Sahte demokrasiye karşı halk kitlelerinin direnmesini önlemek imkânsızdır. Emperyalist uşağı patronlar ve ağalar, halkın üzerine gittikçe kendilerinin ve sahte demokrasinin yok oluşunu hazırlayacaklardır. 


SAHTE DEMOKRASİ NEDİR? 

Bu anarşik düzenin idare tarzı halkın demokrasisi değildir. Bu emperyalist işbirlikçisi bir avuç para babasının diktasıdır. Amerikancı sahte demokrasidir. 

Sahte demokrasi, emperyalist Amerikanın emrindedir. 


Türkiye tam bağımsız olmadan halkın gerçek demokrasisi. 


kurulamaz. 
Sahte demokrasi, emperyalist ortağı tekelci kapitalist- 


enter” Terin. “diktasıdır. Tekelci kapitalist. sisteme son verilmeden, i 've kapitalist yoldan kalkınma palavrasını yok etmeden 


halkın gerçek demokrasisi kurulamaz. 

Sahte demokrasi, derebeyi toprak ağasının, tefecinin, tüccarın odyakta tuttuğu gerici - yobaz bir Ağalığa, tefeciliğe son vermeden, köklü bir toprak devrimi yapmadan, halkın gerçek demokrasisi kurulamaz. 

12 Mart askeri hareketi ile tepetaklak yuvarlanan Demirel ve adamları işte bu sahte demokrasinin kabadayılarıdır. Şimdi onların yerini yepyeni içi kof kahramanlar alacaklardır. Onların da sonu diğerlerinden farksız olacaktır. `; 


KOMUTANLARIN MUHTIRASI NE İDİ? 

12 Martta Amerikancı Demirel hükümetini çökerten 
komutanların muhturası sahte demokrasiye karşı idi. 

Komutanlar mevcut parlamento ve hükümetin ülkeyi çıkmaza soktuğunu ifade ederek, idareye el koyacaklarını “ açıkladılar. “Sandıksal demokrasi”ye inanmadıklarını ifade ettiler. 

Bu nedenle bütün halk düşmanı partiler komutanların muhtırasına gizli veya açık karşı çıktılar. Ve elbirliği ile bağımlılığın sömürü ve zulüm düzeninin idare tarzı olan sahte demokrasiyi korumak için yoğun bir faaliyet gösterdiler. 

Komutanların muhtırasını değişik görüşte de olsalar, bütün sosyalistler, kemalistler, öğretmen, mühendis teşkidâtları, devrimci işçi sendikaları içtenlikle desteklediler. 


12 MART HAREKETİ NEDEN GERİLEDİ? 


Fakat sahte demokrasi, kampı, görçek demokrasi kampına şimdilik te olsa üstün geldi. Her türlü devrimci, kanun teklifini reddeden parlementocu güçler duruma hakim oldular. 

12 Mart hareketi sahte demokrasiyi yıkabilirdi. Fakat 
gerçek halk demokrasisini kuramazdı. 

Bunun temel sebebi nedir? i 

Bunun temel sebebi, 'işçilerin, köylülerin ve bütün halk sınıflarının tek bir cephede birleşmemiş olmasıdır. 
Halk kitleleri ile birleşmeyen, güçlerini kitlelerin muazzam desteğinden alamayan hareketler kurt politikacıların tuzaklarından kurtulamaz. Gerçek demokrasi bağımsızlık ve barış yolunda ilerleyemez. 

Kurtuluş başta işçi sınıfı olmak üzere halkımızın eseri olacaktır. 

Kemalist subayların sahte demokrasiye karşı 


ca istekler öne sürerek değil, bu istekleri yerine getirecek olan işçi - köylü. örgütlerini yaratarak ilerletebilen bir devrimci hareket zaferin anahtarıdır. 

Halkımız sahte demokrasinin gittikçe çöktüğünü ve iflas ettiğini anlıyor. Yurtsever subayların Amerikancı AP'yi alaşağı etmesi bunu gösterir. Halkımız, hayattan aldığı derslerle, gerçek demokrasiyi ancak kendi gücüyle kuracağını e 12 Mart hareketinin gerilemesi bunu öğretti. 


SAFLAR BELLİ OLMUŞTU R 


Halk kitlelerini kandırmak için demirel hükümetine 
karşı olduklarını söyleyen sahte muhalefet partileri, 12 
Mart hareketi karşısında birleştiler. Böylece, dar geçitte ak koyunla kara koyun ortaya çıktı. Saflar açıkça belli oldu. 


Bir yanda Amerikancı sahte demokrasi cephesi, diğer 


yanda gerçek demokrasi cephesi.. 

Bir yanda Demireller, İnönüler, Türkeşler, Feyzioğlu ve benzerleri, diğer yanda, halkın öncüsü devrimci adsız kahramanlar.. 

Bir yanda, Amerikan emperyalizmi, tekelci kapitalistler, toprak ağaları, tefeci ve tüccarlar, diğer yanda işçiler, köylüler, gençlere ve bütün yurtsever devrimci güçler.. 

İşte şimdi bu iki cephenin mücadelesi Türkiye'nin kaderini tayin edecektir. 


rejimdir. 


hareketini yalnızca lafta değil, aktif kitle eylemleriyle, yalnız- 


Fakat, halkımız sahte demokrasinin baskıları altında, siyasî hürriyetlerinden mahrum bırakılmıştır. 


NE YAPMALI? 


Teşkilâtsız halk hiç bir şeydir. Fakat teşkilâtlı her şeydir. 

Bilinçli işçiler ve kendini işçi sınıfı davasına adayan devrimci arkadaşlar, Halkı teşkilâtlandırmak için tek bir çalışma programı etrafında birleşmelidirler. 

Her fabrika yenilmez bir kale olmalıdır. Her fabrikanın işçileri bir gazete çıkarmalı, her fabrika siyasi meselelerin tartışılıp, konuşulduğu birer okul haline getirilmelidir. 

İstanbul'da Derb işçileri, Devrimci işçiler kendi gazetelerini çıkartıyor. 

Türk Demir Döküm işçileri fabrikalarında siyasi | meseleleri konuşuyor. Amerikancı AP'ye karşı girişilen 12 Mart hareketi ile ilgili olarak Demir Döküm işçisi ilerici karar- 
lar aldı. 0 

Fabrika gazeteleri çıkartmak, bu gazeteleri fabrikalar- da dağıtmak, fabrika komiteleri kurmak için bütün bilinçli işçiler birleşmelidirler. \ 

Bu çalışmanın kolay olmadığı ortadadır. Fakat, işçi sınıfı davasının kolay bir dava olduğunu da kimse söyle- 


halk 


mememiştir. Sabırlı gösterişsiz bir e için birleşme- 


liyiz. z 
SİYASİ HAKLAR İCİN FABRİKA GAZETELERİ 

12 Mart hareketinden yakasını kurtaran bütün halk 
düşmanı güçler, başta işçi sınıfı. olmak üzere halkımızın siyasi haklarına el uzatacaktır. Bize zorla bu bağımlılık düzenini, bu sömürü ve zulüm ve düzenini kabul ettirme- ye çalışacaklardır. 

İşçi sınıfı davasına inanmış devrimcileri yıldırmak isteyecekler, devrimci gençlere karşı giriştikleri cinayetleri arttıracaklardır. 

İşçiler!... 

Fabrikalarınızda çıkaracağınız gazetelerle sahte demokrasinin baskılarına karşı koyunuz. Her gazete “sahte demokrasinin, emperyalist işbirlikçilerinin suratına inen bir balyoz olmalıdır. 


SİYASİ HAKLAR İÇİN FABRİKA KOMİTELERİ 

Sahte demokrasi en büyük kuvveti işçilerin teşkilâtsızlığından alır. Bir avuç para babasının iktidarda kalabilmesi ve halka tahakküm edebilmesi bundandır. 

İşçiler!... 

Fabrikalarınızda kuracağınız oni kendi siyasi görüşlerinizi bütün halka açıklayınız. Her fabrika sıkı- 


oca teşkilâtlanmış birer kale olmalıdır. 


İşçiler!... 

15 - 16 Haziranda sendikal haklarınız uğrunda harika- 
lar yarattınız.. Tarihimize en şanlı yiğitlik örnelini verdiniz. 


Şimdi de, . siyasi haklarınız için örgütlenmenin - muaz- 


: zam eserlerini yaratmalısınız. 


HEDEF | 
Mücadelemizin bugünkü siyasi hedefi nedir? 
Köylülerin toprak devrimi uğrunda onlarla birleşmek. 
Türkiye'nin bağımsızlığı uğrunda bütün halka birleşmek, 
Sahte demokrasiden yana olanları ortaya. çıkartmak, gerçek demokrasiden yana olanlarla tek bir cephede top. 
lanmak. 
İşçi ve köylü ittifakı (birliği) nin üzerinde yükselecek, milli, demokratik halk iktidarını, yani gerçek demokrasi- 


yi kurmak için bütün imkânları kullanmak; (grevler, yü- 


rüyüşler, seçimler ve bütün gösteriler siyasi mücadelenin alanları olmalıdır.) 


Bugün dağınık ve disiplinsiz görünen işçi sınıfı savaş- 


çılarının tek bir siyasi teşkilâtta birleşmeleriyle yeniden kazanacağımız siyasi öncü teşkilâtın (partinin). politikasının doğrultusunda yürümek. Başarının siyasi bir parti vasıtasıyla mümkün olduğunu kavramak. 

Devrime bıkmadan, inatla ve cesaretle hazırlanmak. 


EKONOMİK HAKLAR UĞRUNA MÜCADELE Militan İşçiler, Devrimci Arkadaşlar! 
Bütün bu yazılanların yalnızca lâfta kalmaması için, 


“ kitlelerin günlük hayatlarından kopmamak için, devrimci 


eylemde maceracılığa düşmemek için, iş yerine gevezelik bataklığında o boğulmamak için aşağıdaki esaslar asla unutulmamalıdır: 

“Bir takım veriler, proletarya arasında yoksulluğun ve proletaryanın ekonomik mücadelesinin aşırı derecede arttığına tanıklık etmektedir. 

“Ekonomik mücadelenin bu çeşitli tezahürleri öyle bir birikime ulaşmaktadır ki, bütün ülkede proletaryanın daha önce hiç olmadığı kadar geniş kesimlerini de kapsayan bir ekonomik kitle hareketini ummak için gerekli nedenlerin mevcut olduğunu gösteren işaretler vardır. 

“Bütün devrimlerin tarihleri göstermiştir ki, devrimci hareketin bütün (şahlanışları) ancak böyle ekonomik kitle hareketleri temeli üzerinde başlamıştır. 

“Bu ekonomik hareketin (ülkede) gelişmekte olan devrimci krizin tamamının ana kaynağı ve temeli olduğu kabul edilmelidir.” 

Gerçekler böyledir. 

Halk yoksulluktan kıvranırken, işsizliğin ve pahalılığın 


boyunduruğunda ezilirken, devrimcinin görevi onunla yan- 


D LACAKTIRI,. 


yana mücadeledir. 
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Tekel işçileri, Ankara'da 


gerçekler ve’ 


Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen dünya halkları e İl 


AUTSI 
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AP iktidar çöktü ama ama 


Bilinçli işçi arkadaşlar, devrimci kavgaya cesaretle sa- 


- rldmz. Fakat kendinizi bazı olumsuz aydınlar gibi halk- 


tan koparmayın. Fabrikalarınızda devrimci eylem için çalışın. Halkın ekonomik hareketine zamanınızın en büyük kısmını ayırın. iŞ SEEE birleşmek mümkün olacaktır. 


KÖYLÜ HAREKETİ İLE 


KESİN İLİŞKİLER KURALIM 


Geri kapitalizm şartlarında, hem kapitalistin, hem tefecinin, hem de toprak ağasının sömürüsüna uğrayan köylü kitleleriyle kesin ilişkiler kurmadan, devrimci eylemi yürütmek imkânsızdır. Köylüler devrimin temel güçlerindendir. 

İşçiler; 

Köylerinizle daimi iliskiler kurunuz. Onların en basit teşkilâtlarda toplanmalaraı bile muazzam bir ilerlemedir. 

Köylüler; i 

Toprak devrimi için ağalara, tefecilere ve tüccarlara karşı birleşiniz. Kooperatiflerde, köylü yardımlaşma derneklerinde ağaların tefecilerin karşısında mücadele vermelisiniz. 

İşçiler toprak davanızda sizinle sonuna kadar beraber yürüyeceklerdir, 


BÜTÜN YURTSEVERLER 


DEMOKRATİK GÜÇLERLE ELELE 


12 Mart askeri hareketinin üzerinden daha çok az zaman geçti. 
kahramanları şimdiden şiddet plânları hazırlıyorlar. Sahte demokrat İsmet 'İnönü “Atatürkçü reformları uygulamak için değil, anarşiyi bastırmak, aşırı akımları bertaraf etmek için bir hükümet” istemektedir. İsmet İnönü'ye göre, halkın refaha ve insanca yaşamaya değil; şiddet tedbirlerine ihtiyacı var. 

İsmet İnönü'ye göre, halkımız, işsizlikten, pahalılıktan, topraksızlıktan şikâyet etmiyor da anarşiden, aşırı uçlar- dan şikâyet ediyor. i 

İsmet İnönü ve şimdi onun etrafında toplanan bütün politika bezirganları' kendilerini akıllı, alemi ahmak zannediyor. 

Bütün Yurtseverler, 

Anarşiye hayır adı altında bir zulüm ve esaret politikası tezgâhlanmaktadır. Buna karşı koyalım! 

Amerikancı sahte demokrasi Amerikancı faşizmle arük yer değiştiriyor. Faşizme karşı birleşelim. 

İŞÇİLER, KÖYLÜLER, GENÇLER, ASKERLER, DEVRİMCİ OLAN HERKES 

ŞİMDİ PEK ÇOK İNSAN, 12 MART HAREKE-TİNİN YENİLGİSİNDEN ÖTÜRÜ KÖTÜMSER BİR TAVIR ALDI. 

12 MART HAREKETİ, BİR DEVRİM HARE. 
KETİ DEĞİLDİR. 

12 MARTIN YENİLGİSİ DEVRİMİN YENİLGİSİ 
DEĞİLDİR. 

DEVRİM HALKIMIZIN YİĞİT OMUZLARIN-DA YÜKSELECEKTİR. 

DEVRİM, ER VEYA GEÇ, AMA MUTLAKA TÜRKİYE'NİN KARANLIK ŞAFAKLARINI AL RENGİYLE KANA BOYAYACAKSA; 

DEVRİM, ER VEYA GEÇ, AMA MUTLAKA BİR GÜN EŞ GİBİ YEPYENİ DÜNYAMIZIN ÜZE- 


“RİNDE YÜKSELECEKSE; 


O ZAMAN BIRAKIN HALK DÜŞMANLARI KAN DÖKSÜNLER!.. 
CELLATLAR DÖKTÜKLERİ KANDA BOĞU- 


.. da, köylüler tarlalarda kırlarda, 


Fakat sâhte demokrasinin emperyalist ajanı 


: bunu gösteriyor. 


Amerikan emperyalizmi ve yerli uşakları patronlar, bankerler ve ağalar, yıllardır, AP iktidarını halkımızın başına musallat ettiler. Biz işçiler fabrikalar- bütün halkımız tüm yurdumuzda kanlı ve amansız mücadeleler verdiler. Bugün AP iktidarı çöktü. Ama, patronların, bankerlerin tefecilerin - tüccarların ve ağaların gerici iktidarı yıkılmadı. Aldığı yarayı sarıp sarmaladı, burnuna gözlüğünü geçirdi “Anarşiye son!” diye gelip oturdu. 
Sanıyorlar ki, halkımız onları tanımayacak; sanıyorlar ki, yine gecekondularımızda oturup pinekliyeceğiz; sanıyorlar ki, bizler bir ahmak sürüsüyüz. ALDA-NIYORLAR! 


Yüksek komutanlar neden muhtıra verdiler? Hep biliyoruz: Aylardır AP iktidarı bu piçleşmiş düzeni kurtaramaz oldu. Halkın sesini dindiremez oldu. Bütün gericiler usandılar ve “Yeter!” dediler. Ve faşizmi tezgâhlamayı düşündüler. 
Arkadaşlar, faşizm, bütün gericilerin en gaddar yönetimidir. Buna, bütün halkımız direndi, yurtseverler izin vermediler karşı koydular. Bir yanda da ilerici ler, reformcular durmadılar. ` Onlar, bu düzende reformlar yapılmaksızın, yurdun daha da çökeceğine inandılar. Onlar, halktan yana dönüşümlerin yapılabileceğini düşündüler. Ve arkadaşlar, 12 
Mart'ta, bir süre için reformcu güçler gerici güçlere baskın çıktılar. Muhtıra Komutanlar Anayasa'- nın uygulanmasını istiyorlar. Suçu parlamentoya yüklüyorlar. o Eğer, diyorlar, 


reformcu hükümet kurulmazsa idareye el koyacağız. 
İşte bu yüzden AP iktidarı çöktü. 


Ama gericiler ayaktaydılar. Var güçleriyle toparlandılar, hücuma geçtiler.  İktidar boşluğundan yararlanıp karşı - devrim cephesini kurdular. AP'si, CHP'si, DP'si, MGP'si, barışta düşman, savaşta kardeş bu hainler takımı, pek sıkı fıkı oldular. Didişmeyi bıraktılar, olanca güçleriyle karşı - devrimin sınıf mücadelesini kızıştırdılar. Ordu içinde yurtsever subayları tasfiye ettiler. Reformlara karşı çıktılar. “Anarşi!” diye tepindiler. 
Halkımızın, bütün yurtseverlerin temsilcisi o devrimciler de durmadılar. 
Halkın ve bütün yurtseverlerin güçlerini toparlamaya çalıştılar. Reformcu güçlere halkın desteğini sağlamaya çalıştılar. 
Ve kurulabilecek reformcu bir iktidar- 


i dan halk adına taleplerde bulundular. 


— İşçi sınıfına örgütlenme hakkı tanınmalı grev hakkı verilmelidir. 
— İşsizlik ve pahalılık önlenmelidir. 
— Ağaların toprakları, topraksız KON lüye parasız dağıtılmalıdır. 
— Tefeci - tüccar sömürüsüne son verilmelidir. 
— İç ve dış ticaret, bankacılık, sigorta- 
- cılık devletleştirilmelidir. 
( Deva arkada) 


Karşı devrim cephesi halâ 


b VE 


- İşçi yığınları gittikçe daha bileniyor, birleşiyor, kaynaşıyor 


İşçilerimizin geçmiş aylar- da günlük, ekmek mücadeleleri daha da yoğunlaştı. Burjuva basını yazmadığı halde, her yerde kaynayan işçi yığınlarının sesi duyuldu. Bir yandan bütün işçiler mücadele etmeden, sarı sendikaları yıkma- dan ekmek mücadelesinde başarılı olamayacaklarını biraz daha iyi kavradılar. Hayat pahalılığı karşısında patronlara, onların öne sürdüğü kuvvetlere karşı mücadelede her çeşitten direnişe girmenin lüzumunu anladılar. Öte yandan eğer mücadelelerini yalnız ek mek mücadelesi, yani sendika mücadelesi olarak yürütürlerse siyasi mücadeleye de .girmezlerse işçi sınıfının birleşmiş devrimci gücünün kâvgasını yürütmezlerse, tüm ele 


geçirdiklerini bir anda kaybe- 


deceklerini anladılar. 


Demirdöküm işçisinin, Sungurlar işçisinin, Singer işçisinin, Derby işçisinin kavgası bütün işçilerimiz için, hatta bütün halkımız için büyük bir ders oldu. Herkes işçilerin bir leştiklerinde yumruklarını sık tıklarında nasıl bükülmez bir kol olduğunu öğrendi. Hele he le, 15 - 16 Haziran'dan sonra. 
İstanbul'daki işçi yığınlarının tutuşturduğu ateşten fışkıran kıvılcımlar Anadolu işçilerini de uyandırdı: Adana işçisi yumruğunu sıktı. Erdemir işçisi yumruğunu sıktı, Aliağa işçisi yumruğunu sıktı. Ekmek mücadelesi için birleşen yığınlar karşısında copları, mermileri buldu, toprağı işçi şehitlerinin alkanları boyadı. 
İşçiler ekmekleri için patronlara karşı dikildiler, karşılarında iktidar kuvvetlerini buldular. Siyasi mücadeleye girmeden başarıya ulaşamayacak larını kendi gözleriyle gördüler. 


Bir kaç fabrikanın yaktığı meşale bütün fabrikaları aydınlattı. Grev yapsın veya yap masın, bütün fabrikalar kaynamağa başladı. Kimi hain sa rı itler işçilerimizi sattı, - Dolaplar çevirdi. Ama işçilerimi- 

Zin öfkesiyle süpürülene kadar sayılı günleri kaldı. En son işçi olaylarına bakmakta dersler almakta fayda vardır: 


ADEL: 1 Şubat'ta başlayan direniş grevden işgale dönüşmüş, polisin saldırısına uğramıştır. Polis kadın işçileri yaralamış, fabrikayı boşaltıp ko mandolara teslim etmiştir. Direnişi kırmak için komando- 


ş 


ya 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lar 60 yeni işçinin alınmasına nezaret etmiştir. 265 işçi DİSK'e bağlı Kimya - İş'e geç mek, sarı sendikayı kovmak için mücadeleyi sürdürmektedir. Diğer fabrika işçileri Adel'deki arkadaşlarına kardeşçe yardımda bulunmaktadır. İşte işçi kardeşliği! 
PANCAR MOTOR: Anka- 


valı işçiler aylardır sendika- 


laşma mücadelesi sürdürüyor. 


23 işçi atıldı. 500 işçi 3 saat 


oturum yaptı. Ankara'ya yürü dü. 

GENOTO BEDFORD işçileri, 175 arkadaşın iş akitleri- nin feshedilmesi üzerine direnişe geçti. 

ESKİŞEHİR'de Entil işçileri 2 aydır grevlerini sürdürüyor. 

EREĞLİ Demir Çelik'te yapılan referandumu (seçimi) DİSK'e bağlı Maden - İş kazandı. 

ÜNİ - ROYAL'de 650 işçinin grevi 2 aya yaklaşıyor. İşçiler şirketin sahipleri durumunda bulunan bankalarin iç yüzlerini göstermek için kampan- ya açtı. 

PİRELLİ'de toplu pazarlık bitmedi. Her an grev beklenebilir. 

ARÇELİK’te 2400 işçi grev kararı aldı, patron Vehbi Koç 


lokavt dedi. Müzakere bitme- ` 


di. Magirus'ta da müzakereler bitmedi. Her ikisinde de işçiler harekete geçebilir. 


TOPÇULAR'da Çelik Büro Fabrikası işçileri sendikalaşmaları önlendiğinden, önderleri işten çıkarıldığından direnişe geçtiler. 

BATMAN'da 3000 işsiz, iş isteyerek petrol rafinerisini bir süre işgal etti. 300 işçi Kayseride hükümeti protesto için yürüdü. 

PERTRİX ve GRUNDİNG işçisinin kavgası gün geçtikçe bilenerek sürüyor. PERTRİX grevi her grevin, her işgalin, işçinin her çeşit mücadelesinin bir okul olduğunu gösterdi. 


Ankara'da 600 sağlık işçisi, sendikalaşma mücadelesi en- 


o gellendiğinden Hacettepe Has 


tanesi Başhekimliğini işgal ettiler. 

BEREC’de Ocak'tan beri 
850 işçinin yürüttüğü grev de- 


` vam ediyor. 


HOROZ ÇİVİ işçisi 2 yıl ön- 


ce sarı sendikayı kovdu. Pat- 


silcileri işten attı, devrimci gençleri yakattı. Gerici, Mehmet Üretmen'in işçinin ekmešini daha iyi çalmak için sarı sendikaya işçiler için sahte fiş doldurttuğu mahkeme tarafından tespit olundu. Yet- ki Maden - İş'e verildi..Bu işçi düşmanı, parayla faşist fedai besleyen hacıyı işçiler iyi tanırlar. 

Ocak ayında 8000 montaj iş çisinin GENOTO'dan atılanlar için yaptığı sempati grevi önemli bir adımdır. Diğer taraftan aynı işçiler toplu halde Kadıköy'e kadar toplu protesto yürüyüşü yapmışlardır. 

YAŞASIN İŞÇİ KARDEŞLİ- 
Ğİ! YAŞASIN IŞÇİLER ARA- 


SI DAYANIŞMA, BİRLİK BERABERLİK! 
Grevdeki, direnişteki işçi 


kardeşlerini desteklemeleri içini fabrikalar arasında açılan kampanyada, 10 günde 
320 bin lira toplandı. Bu işci 
dayanışmasının gücünü gösterdi.  Grevdeki her fabrika, artık yavaş yavaş arkasında bütün işçi sınıfının 'desteğini bulmalıdır ve bu olmaktadır. 
Nitekim Adel işçisine bu meblağdan yardımda bulunuldu. 
Genel grev için ortak inanç işçi yığınları içinde, fabrikalarda yayılmalıdır ve yayılmaktadır, 

İŞÇİ SINIFI YUMRUĞUNU 
SIKARAK ZALİMLERİN KAR 
ŞISINA ÇIKMALIDIR! 

İş Kanunu yok, iş güvenligi her türlü saldırı altında, sendikalaşmaya karşı her tür lü baskı, işten çıkarmalar, hayat pahalılığı. İşçiler bu şart lar karşısında mücadele bayrağını yükseltiyor. Adı kanun adamı olanlar kendi kanunlarını çiğniyorlar. Her çeşitten baskı, eziyet yapıyorlar. İşçiler yılmıyor bileniyor. 

YETER, SENDİKALAŞMA 
HÜRRİYETİNE KARŞI YA- 
PILAN BASKILAR! 

15 - 16 Haziran sonrasında 
patronlar biraz kendilerini em niyette bulunca işçileri cezalandırmaya kalktılar, Sungur- lar'dan 150, Gislavet'ten 131, Otosan'dan 756, Haymak'tan 
150, Genoto'dan 350, Adana Bossa'dan 140 işçi katıldı. En son Yedikule Keçe Sanayii'n- de sendikalaşan 62 işçiden 5Vi atıldı. 

YETER BU ZULÜM! 

Montajcılar, sendikal faaliyet yapanları, piyasada durgunluk iddiasıyla, montaj fab rikalarında 2000 işçiyi tensika 


ta tabi tuttular. Madeni eşya kolunda çalışan 1000 kadar, Lâstik kolunda 500'ü geçen diğer kollarda 1000 kadar işçi tensikat sonucu çıkarıldı- lar. Genoto'da işçilerin tümü 


çıkarıldı. İşçiler sokağa atıldı, 


açlığa mahküm edildi ve bu sürmektedir. 

TENSİKATA SON VERİL- 
MELİ! 


- den paçalarını ranlar, şimdi teşkilâtsız halk yığınlarına ve onların öncülerine alçakça saldıracaklar. 
Ordunun 


İŞÇİLER GENEL GREVE 
HAZIR OLMALI! 


Türk-İş'e bağlı sendikalar- da büyük uyanış sürüyor, 
Türk - İş parçalanıyor. Her gün yeni bir sendika ağasının yeni bir hainin, işçiyi patrona satanın maskesi düşüyor. Sarı sendikalar işçilerin yumruğunu yiyor. Türk - İş tabanı kaynıyor, 


Ankara'lı Devrimci işçiler : 


İşçi Sınıfının önünde kimse duramaz 


Geçtiğimiz hafta toplanan 
70 kadar işçi lideri Amerikancı AP iktidarının devrilmesini, 4 paşanın verdiği muhtırayı ve yeni kurulan hükümeti değerlendımişlerdir. 


Toplantıda konuşan işçiler yeni hükümet hiçbir şey getirmeyecektir, Haklarımız . daha da kısıtlanacak. Başbakan toprak ağasıdır, işçi sınıfına hiçbir faydası dokunmayacak- 

“tır. Hakim sınıfların bizim aleyhimize çalışacakları tabidir. Çalışmamızı iyi yürütürsek, davamızı anlatırsak daha iyi sonuçlar alırız. İşçi sınıfı birleşmiş olsa hiç kimse önümüzde duramaz. İşçiyiz güç- 


 Jüyüz.” demişlerdir. 


Amerikancı AP iktidarı işçilerin, köylülerin, devrimci gençlerin, bütün halkın mürcadelesi sonucu çöktü. Fakat mücadelemiz durmadı, durmayacak. Gelecek olan hükür- 


Bütün halk düşmanı parti- 


ler (AP - CHP - MGP - MHP - 
MNP v.s.) 
kutsal bir ittifak kurdular. 
Amerikancı sahte siye tapan politika esnafları 


“anarşiye” karşı 


demokra- 


her haklı direnişe “anarşi” damgasını vurmakta yarış ediyorlar. 


Kemalist bir. askeri darbezor kurta- 


ihtarından sonra 


ron polisle kol kola işçi tem- 


İşçiler, Demokratik Haklarımıza sahip çıkalım. Onları koruyalım. Yeni haklar 


almak için, daha güçlü 
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Dünyanın hiçbir yerinde işçilere tanınan haklar gökten 
. inmemiştir, lütfedilmemiştir. 
İşçiler onları tırnaklarıyla kopararak sürekli mücadele 


ile kazanmışlardır. Bu Türkiye'de de böyledir. Türkiye” 
de ilk grev yapılalı neredeyse 100 yıl olacak. İşçilerimiz grev hakkını neredeyse bir asır süren kanlı, en zor şart- 


larda yürüttüğü mücadeleler sonucunda kazandı. Kim 
“Biz verdik” diyorsa yalan söylüyor, kim işçilerin başına lokavtı belâ etmişse, iktidara grevi geriye bıraktırmak hakkı vermişse, grevi önlemek için 40 çeşit dalavera, icat etmişse, o ne kadar tersini iddia ederse etsin, patronların en sadık uşağıdır. Evet, Bay Ecevit bu lâfımız size. Patrona lokavt, yani binlerce işçiyi kapı önünde bırakma hakkını verdiniz, ama bir fabrikanın diğer fabrikayı desteklemesi için sempati grevi yapmasını, tüm işçilerin bir sınıf olarak memleket meselelerine aracı olan genel grevi yasakladınız. Evet, Bay Ecevit grev hakkı verilmedi bize. Di-Şimizle, tırmağımızla onu biz ALDIK. Vermek zorunda kal- 


dınız. Genel Grev. Destek Grevi haklarını da tanıyacaksınız. 


Çünkü onları almaya kararlıyız ve ALACAĞIZ. Biz üst üste Genel Grev yapacağız ve tanımak zorunda kalacaksınız! 
Siz politika tacirleri, patronlara iplerle bağlı kuklalar aramızdaki fark hiç denecek kadar az. HAK VERİLMEZ ALI- 
NIR dedik. Grevi önlemek için koyduğunuz engelleri kırdık. İşçiler için tedbirler getiriyorsunuz. Grevi, direnişi nerdeyse yasak hale getirmek amacınız. Boykot işgal ve di- ger direnişlere ağır cezalar koyuyorsunuz. 

Eğer sarı sendika bizi sattı veya sahte üye fişleriyle sözleşme yaptı, sözleşme maddelerini patrona göre yazdıysa; biz bunu değiştirmeye kalktık işi durdurduk: Bir seneden beş seneye hapis. 

Hiç zorlama olmadan anlaş tık. Fabrikayı kısmen (yani, işbaşında oturum yaptık) veya tamamen işgal ettik: üç aydan bir seneye hapis. 


Üye olduğumuz sendikaya değil, başkasına aidat kesildi, maaşlarımızı ikramiyelerimizi ödemedi, temsilcileri attı, işçi çıkardı. Direndik. Herkese hapis. Hasılı eceli gelen köpek derler, işte o misâl sizinki. 
Tedbirlerinizi getirin: Cevabınızı alacaksınız. Ateş ve mücadele Kinde biyere 
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KARDEŞLER GREV HAK- 
KIMIZ İÇİN DİRENİŞE HA- 
ZIR OLALIM! 

Kardeşler, “anarşiyi” 
me iddiası ile, 


sınıfı evlâtlarına da tanınan temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması isteniyor. Bu haklar nelerdir? Bu hakları iyi öğrenelim, sahip çıkalım, yenilerini elde etmek için gerçekten uygulanmaları için mü cadele edelim. Hedefimizi işçi - köylü iktidarını kurmak için her hakkı, her hürriyeti kıymetlendirelim, kullanalım. 
Bu hakların sınırlanmasıyla birlikte, okuma yazma bilmeyenlerin “oy verme” hakkı ellerinden alınması teklif olunuyor. Bu memleketin ter döken emekçi insanları oy hakkı na sahip çıkmalıdır, çıkacak. 
tır. Er geç kürsüleri devrim için, işçi - köylü iktidarı için kullanan proleterya siyasi partisi arkasında bütün emekçi halkımız toplanacaktır. 


İŞÇİLER, KÖYLÜLER, 


GENÇLER, ÖĞRETMENLER, EMEKLİLER, KÜÇÜK SA- 
NATKÂRLAR SERBEST MES 
LEK ERBABI, SUBAYLAR, 
TÜM YURTSEVERLER! 


DEMOKRATİK HAKLARI- 
NIZA SAHİP ÇIKIN! 
YENİLERİNİ ELDE ET 
MEK İÇİN MÜCADELE E- 
DİN! 


YAŞASIN İŞÇİ VE KÖYLÜ. 
LERİN DEVRİMCİ DEMOK- 
RATİK İKTİDARI YOLUN- 
DA SAVAŞANLAR! 


önle- Çi 
Anayasa'da g tüm yurttaşlarla birlikte. işçi $ 


geçen iki - üç gün içinde çek tikleri ecel korkusunun bütün hıncını boyle. giderecekler. 

Bu ödlek, E kuklaları halkın gücünü kıramayacaklarını, bir gün mutlaka çöküp, yok olacaklarını bile bile, canavarca tertipler hazırlayacaklar. 

Halkın devrimci gücünü mezara gömelim derken, aslında kendi mezarlarını kazıyorlar. © 


NELERE 
ANARŞİ DİYORLAR? 
İŞÇİLERİN, sendikalaşma 


haklarını gaspetmek, onları işsizlik ve pahalılık karşısında boyun eğdirmek için bütün işçi hareketlerine, ANAR-Şİ diyeceklerdir. 
KÖYLÜLERİN, toprak uğrunda mücadelesini boğmak, onları ağalığın, tefeciliğin boyunduruğuna mahküm etmek için, bütün köylü hareketlerine ANARŞİ diyeceklerdir. 


“YURTSEVER GÜÇLERİN, 


BÜTÜN DEVRİMCİLERİN, bağımsız, demokratik, barışçı 


bir Türkiye uğrunda verdikle- 


ri mücadeleyi boğmak, onların işçi ve köylü kitleleri ile kaynaşmasına engel olmak için, emperyalizme, . faşizme karşı demokratik ve devrimci bütün güçlerin hareketlerine ANARŞİ diyeceklerdir. 


ASIL ANARŞİ 
Oysa asıl ANARŞİ, KAPİ- 


TALİST YOLDAN gelişmek i- 


çin girişilen bütün hareketlerdir. 

Kapitalist düzende büyük para babaları küçük sermaye, sahiplerini yutmak için her çareye başvurur. Bazan fiatları düşürür ve aşırı miktar- da mal piyasaya sürerek rakiplerini ezer. 
yeniden, üstelik eskiden de fazla artırır. Rekabet yüzünden kârdan ettiği zararı halka yükler. Böylece, bu sefer de, işçileri ve köylüleri pahalılıkla ezer. İşçiler kendi yaptıkları kumaşları alıp giyemez, kundura parasını bir araya getiremez olur. İşte o zaman kapitalist elindeki malları satamayınca, “TENSİKAT”a başlar, işçileri kovar, İŞSİZ- 


pe 


Sonra fiatları | 


mücadelesi gelişiyor 


İŞÇİLER MÜCADELE BAY 


Ö RAĞINI YÜKSELTİN! 


SARI SENDİKALARI YI- 
KIN! 

HAKLARINIZA SAHIP ÇI- 
ÇIN, HAKLARINIZI KORU- 
YUN! 

BİRLEŞİN, ZALİMLERİN 
KARŞISINA DİKİLİN! 

YAŞASIN İŞÇİLERİN BİR- 
LİĞİ! 


met yine Amerikancı bir hü- lerin devrimci demokratik ikkümettir. Ona karşı olan tav- tidarını kurana dek mücaderumız açıktır. İşçilerin, köylü- lemiz sürecektir. 


İKAVGAMIZ SINIF KAVGASIDIR 


LİĞİN pençesine atar. Halk piyasadaki fiat değişmelerinden bir şey anlayamaz olur. 


“Ekmeğin fiatının yarın ne ka- 


dar olacağı bile belli değildir” İşçiler böyle düşünür ve “kapitalist anarşinin canı cehenneme” diye sık sık konuş- 


maya başlarlar. 


Emperyalizme bağımlı, geri 


kapitalizm kırlarda çok daha amansız 


tahribat yapar. 
Toprak işçileri adeta sürünür. 
Az topraklı köylüler gittikçe yoksullaşır. Hem ağanın, hem kapitalistleşen büyük çiftçinin zulmü, hem tefecinin, tüccar- 


ların soygunu altında hayatın- 


dan bezer. Topraklarını satmak zorunda kalanlar, ağır faizler ve borçlar yüzünden tefeciye kaptırâanlar aç kalma- 


mak için yerini yurdunu terk- 


edip, şehirlere göç etmeye başlarlar. Köylüler “bu işin sonu ne olacak?” diye sorar- lar. “Nüfus artıyor, borç artıyor, şehirden alınan malların, tohumların, araç ve gereç lerin fiatı artıyor! Ama, bu kıraç toprak habire ufalıyor, köpek balıkları gibi tefeci sü rüleri toprağın kâh orasını, kâh burasını kırpıp yutuyor, ipotek üstüne ipotek edilen toprak artık kimseyi doyurmuyor”. Köylüler böylece düşünmeye başlar ve “bu kargaşalığı bir düzene sokmak gerek” diye konuşurlar. 
İŞÇİLERİN KÖYLÜLERİN 
VE BÜTÜN HALK SINIF- 
LARININ TEŞKİLÂTSIZLI- 
ĞI DA ANARŞİDİR. 
İşçiyi işçiye kırdırmak, ka- 


pitalistin en korkunç oyunudur. İşçiler bu gerçeği anlaya- 


Halkın Mücadelesi Anarşi Değildir. 


birleşirler. Böylece işçi sınıfı içindeki dağınıklığa ve anaşi- ye son verirler. Türkiye işçi 


“Sınıfı da birliğini kuracaktır. 


Köylüyü köylüye kırdırmak, 


toprak ağasının, tefecinin en 


korkunç oyunudur. Köylüler bu gerçeği anlayarak kendi aralarında kenetlenirler. Böylece köylüler içlerindeki anarşiye son verirler. Türkiye köy lüleri de kendi birliklerini kuracaklardır. 

Bütün halkı birbirine kırdırmak, kapitalistlerin, toprak ağalarının tefecilerin ve Amerikan emperyalizminin en korkunç oyunudur. Bu gerçegi anlayan işçiler, köylüler ve bütün ezilen insanlar tek bir cephede birleşirler. Türkiye halkı da bütün gerici ittifakına karşı kendi demokra tik cephesini kuracaktır. 

Emperyalist tahakküme, işbirlikçi kapitalizme, toprakağalığına ve tefeciliğe karşı, onların anarşik düzenine kar şı düzenli, teşkilâtlı, disiplinli bir mücadele başlar. 

Bütün direnişler kanla boğulmak istenir. Bütün insanlığın mutluluğu için savaşan işçiler - köylüler, tüm dev rimciler en barışçı en demok rat insanlardır. Fakat onlar, aynı zamanda asıl kahramanlar asıl yurtseverlerdir. Bu ne denle emperyalistler ve uşaklarının “savaşa davet” için giriştikleri silâhlı, alçakça saldırılara, halk en yürekli ve kahredici cevaplarla karşılık vermek zorunda kalır. 

AMA BU ANARŞİ DEĞİL 
DEVRİMCİ MÜCADELEDİR.. 
YAŞASIN HALKIMIZIN 


rak kendi aralarında sımsıkı DEVRİMCİ MÜCADELESİ... 


KARŞI DEVRİM CEPHESİ HALÂ İKTİDARDA 


(Baştarafı Sayfa V'de) 
— Bağımsız bir dış politika 


lidir. 


— Polis ve jandarma zulmü son bulmalı genel af çıkarılmalıdır. 

— Gerici yuvaları kapatılmalıdır. 
dişlerini 
Bütün gericilerin kâğıttan kaplan olduklarını biliyorlar. 
gıttan kaplanın tüfekten dişleri ilericilere galebe çaldı. Şimdi topu birlik oldular, yeni gerici iktidarlar Gerici iktidarlarını kuracaklardır. 
HALKIN GÜCÜ BÜTÜN GERİCİ İKTI-DARLARI YERLE BİR EDECEKTİR! 


Şu bir iki haftalık mücadeleden reformcular galip çıkabilirlerdi. O zaman, talepleri yerine getirildiği ölçüde onu desteklerdi. Ama DEVRİM mü- e HALKIN İKTİDARI kurulana dek yine devam edecekti. Reformcukopmuşlardır. 
DEVRİMCİ İKTİDARINI YİNE HAL-KIN GÜCÜ KURACAKTIR. İşte gördük : Çünkü onlar, halkın örgütlenmesini gerçekleştiremediler. Çünkü onlar, işçilerin, köylülerin, tüm yurtseverlerin devrimci kararsız kaldılar. 


Halkın güçleri, na taktılar. 


halkımız, cadelemiz 


lar, halktan 


kavgasından ürktüler, 


Onlar izlenme- 


halkı örgütleme gücünden 


[aron] 


Bildirisi 

Kardeşler, 

Devrim cephesi karşı devrim cephesiyle sürekli çarpışıyor! Devrim - cephesi derlenip toplanarak karşı devrim cephesini bozguna uğratana kadar bu çarpışma sürüp gidecek. Bugün yeni bir nokta- ya geldik. Bütün ilerici, demokrat, devrimci güçlerin yiğit mücadeleleri sonucu Demirel iktidarı yıkılıp gitti. 
Karşı devrim cephesinin bir liderler grubu şimdilik orta- dan silindi. Onların yerlerini yenileri alacak. Karşı devrim cephesi geriledi, toparlandı yeniden saldırıyor. 

İlerici - demokrat - devrimci güçlerin sesleri kırılmaya çalışılıyor. Karşı devrim cephesinin borazancısı Bâbı - Ali basını sesini yükseltti, iftira- lar yağdırıyor, tertipler düzenliyor. Devrimci işçileri, dev- 


.rimci köylüleri, devrimci genç 


leri bütün devrimcileri yıldırmak için var gücünü kullanıyor. i 

Fabrikaların devrimci sesi işçi gazetelerine karşı polis tertipleri birbiri ardına sıralanıyor.. Daha dün Derby Gerçek Gazetesinin dağıtımını engellemek için türlü oyunlar hazırladılar. Bugün aynı gazetenin sorumlu müdürü Atilla Coşkun arkadaşımızı banka soyguncusu ilân ettiler. 
Mıgırdıç'ın gazetesi çirkef saçmaya başladı. Arkadaşımızı teşhir etmeye çalıştı. Bu oyunlar sökmeyecektir. Arkadaşımızın banka soyguncusu olmadığı anlaşıldı. 

Anadolu'daki devrimci basına karşı devrim cephesinin saldırıları son sınırına kadar geldi. Kırıkhan'da DAĞYELİ, - Ereğli'de ŞİRİN EREĞLİ ve Şebinkarahisar'da YENİ ŞE-BİNKARAHİSAR gazeteleri karşı devrim cephesinin faşist çapulcularının hücumuna uğradı. Örnekler çoktur. » Ama boşunadır. Sesimizi kısamıyacaklar. Karşı devrim cephesinin çığırtkanları halkımızı kandırmaktan vazgeçmiyor- lar. Vazgeçmiyeceklerdir. 
“ Bâbı - Âli basınında çalışan fikir ve kol emekçileri! Bâbı - Âli basının yalan ve tehditlerine kanmayın. Halkımızın al datılmasına göz yummayın. 

Tertipleri bir bir ortaya çıkaracağız, yalanları teşhir edeceğiz. Bâbı - Âli basının maskesini indirip Amerikancı yüzünü halkımıza gösterecegiz. 

Emekçi basının gelişme yolunda EMEKÇİ BASIN BİR- 
LİĞİ örgütlü gücümüz olacak, Anadolu Yayınlarıyla bağlar kurmada ANADOLU YAYIN- 
LARIYLA DAYANIŞMA DER- 
NEĞİ. örgütlü gücümüz olacaktır. 

YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ 
GÜR SESİ DERBY - GER- 


ÇEK - TEKEL GERÇEK - 
ONCU İŞÇİ! 


YAŞASIN İŞÇİ BASINI! 


KAHROLSUN KARŞI DEV- 
RİMCİ BASIN! | 


| Emekçi Basın Birliği 
| * Anadolu Yayınlarıyla 
Dayanışma Derneği 


reformları ogerçekteştirmek için 


yoksundur- 


lar ilericiler cephesini kuramazlar. Kura- 


olurlar. 


tırnakları- 


Ama kâ- 


peşindeler. 
Ama 


RACAK, 


HALKIN 


madılar mı, işte böyle, gericilere teslim 


Demek ki, arkadaşlar; Halkın kurtuluşunu halkın kendisi tir. Bunun bir tek yolu var: Devrim, halkın kendi iktidarını kurması demektir. Bu iktidar emperyalizmin, patron ve bankerlerin, kökünü kazıyacaktır. 
miz DEVRİMCİ İŞÇİ - KÖYLÜ İKTİDA-RI kurulacaktır. 

© YIKILACAKTIR! DEVRİM SELİ KABA-FABRİKALARDAN TARLAJL A- 
RA BÜTÜN YURDU SARACAK! 
Arkadaşlar! 
yine kıç üstü oturdular. 
` mıyız? Kim demiş? Karşı - devrimi sindireceğiz; devrim destanını yazacağız! 

BÜTÜN İŞÇİLER, BİRLEŞELİM! 

TÜM HALKIMIZ, TÜM YURTSE-VERLER BİRLEŞELİM, KARŞI - DEV-RİMİ TEŞHİR EDELİM! | 

HALKIN MÜCADELESİNİ ZAFERE ERDİRELİM! 


ÖNCÜ İŞÇİ - TEKEL, DERBY GERÇEK 


gerçekleştirecek- ` 
DEVRİM! 


ağalarnı, tefecilerin 
Bizim asıl hedefi- 


BÜTÜN GERİCİLER 


gericiler yuvarlandılar, Yılacak 


Ta a 


siz ME 


